&

A room with a view: het uitzicht op Harlingen, de haven en de Waddenzee vormt de attrac%e van het vuurtorenhotel.
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Logeren in een huis

s

KARIN SITALSING

Harlingen — Slapen in een vuur-
toren - het heeft iets sprook-
jesachtigs. Het kan sinds een paar
jaar in het voormalige lichtbaken
van Harlingen. Aan de Havenweg in
de havenstad staat het monumenta-
le bouwwerk. De toren kijkt uit op
zee, op boten, meeuwen, lucht en
wolken. Enthousiastelingen moeten
er wel wat voor over hebben om in
de toren te mogen logeren: 249 eu-
ro voor een nachtje.

De hoge prijs schrikt gasten niet
af. Integendeel: de kamer in de
vuurtoren is tot 2005 volgeboekt.
Alle 154 nachten die nog resten in
2003 éen alle 366 nachten in 2004
wordt de toren beslapen. Vanaf 1
september worden er boekingen
voor het jaar 2005 genoteerd.

De gasten kunnen genieten van
het uitzicht: de blauwe lucht en het
kalme water, of juist van ruige gol-
ven en een wolkendek in heftig
grijs, snel veranderend, met harde
druppels die hun weg naar beneden
vinden of een enkele bliksem-
schicht die uit de wolken schiet.
Overgeleverd aan de elementen —
op 24 meter hoogte, veilig achter

as.
In de slaapruimte van de vuurto-
ren doet gastvrouw Hilda Uphoff

dat het midden houdt tussen een
bed en een bank: hier slapen de
gasten. In de muur staat een stereo-
setje en boven het bed hangt een
televisie. Volgens Hilda wordt er
niet veel naar gekeken - wie 249
euro neertelt voor het verblijf in
een vuurtoren, gaat niet uren voor
de beeldbuis hangen. In de ruimte
staan verder stoelen en een tafeltje,
een thee- en koffiemand en een la-
de met bestek, serviesgoed en gla-
zen. Er is een gewone kraan en een-
tje met kokend water voor thee en
koffie. Midden in het vertrek hangt
een steile ladder, die leidt naar het
lichthuis, het uitzichtpunt van de
vuurtoren. Ook hebben de gasten
een minibar tot hun beschikking
waar drankjes uit kunnen worden
genomen (prijs niet inbegrepen).

Conditie

' De gast moet, naast een flinke
schep geld, ook nog iets anders
over hebben voor een verblijf in de
toren. Een redelijke conditie. De to-
ren heeft geen lift, dus kan de top
uitsluitend met de trap worden be-
reikt. Bij de verbouwing van de to-
ren tot hotel is hiermee rekening
gehouden; na twee trappen is er
dan ook een overloop waar even
kan worden bijgekomen.

Op een tussenverdieping onder
het slaapvertrek zijn het toilet en
een douche. Ook hangt er een
wastafel met fohn. In het arrange-
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maakt door de bakker in de stad.
Elke ochtend wordt het ontbijt, een
royale mand met verse jus, allerlei
soorten brood en beleg, bij de deur
achtergelaten g:’)r de gasten.

Zo’n 75 jaar was de vuurtoren in

ebruik. In 1998 doofde het licht en
ocht particulier Gosse Beerda de
toren ‘van Rijkswaterstaat om er
een hotel in te maken. Op konin-
ginnedag van 1999 kon het vuurto-
renhotel de deuren openen. De
oorspronkelijke lamp wuit het licht-
huis staat nog altijd ter bezichtigin
oren. Met een drul
op de rode knop gaat de lamp weer
schijnen, zoals hij dat decennia ach-
ter elkaar deed om een oogje in het
zeil te houden.

Hilda Uphoff is gastvrouw in de
vuurtoren. Ooit deed ze dit in haar
eentje. Al gauw werd het drukker
en inmiddels werkt een team van
gastvrouwen in de toren en op de
reddingboot, 0ok een alternatief
‘hotel van Beerda. In september
komt daar nog het kraanhotel bij:
een hotel in een oude havenkraan.
Uphoff en haar collega’s laten de
gasten binnen en overhandigen hun
de sleutel. Zij zijn mobiel bereik-
baar voor vrﬁén, maar blijven niet
in de toren. Als de gasten de vuur-
toren weer vetlaten, kunnen ze bij
de gastvrouwen de sleutel inleve-
ren. Dat de foren geheel aan de
gasten is, is volgens Uphoff wat een
verblijf in de vuurtoren zo bijzon-
der maaEf?,,Jé huurt in feite de he-
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 Prijs: 24
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Volgens Uphoff is er niet een
standaardtype gast aan te wijzen.
Stellen, dat wel, want de vuurtoren
is tweepersoons. Maar jongeren,
ouderen ... alles komt er. ,,Soms
zijn het mensen die ‘iets’ hebben
met vuurtorens, of met de zee of
met bootjes. Er komen jonge stellen
die een huwelijksaanzoek willen
doen, maar ook oudere paren die
zoveel jaar getrouwd zijn. Vaak
wordt een nachtje in de toren ook
cadeau gegeven aan een partner,
voor een verjaardag of een andere

elegenheid. ,In het gastenboek
ees je geregeld dat mensen wat te
vieren , hadden”, vertelt Uphoff.

‘,,Dan staat er bijvoorbeeld: We

hebben een fantastische tijd gehad
— en ze zei nog Ja’ ook!”

De gasten komen overal van-
daan: heel Nederland, maar ook uit
het buitenland, bijvoorbeeld Duits-
land en Belgié. Maar enthousiast
zijn ze allemaal, vertelt de gast-
vrouw: ,Je komt hier nooit een
chagrijnig hoofd tegen.”

Dit is de vijfde aflevering van
een se?;iﬁz over kleinschalige hotels



